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BRIEVEN UIT OE VERELD

De dragers van de Kilimanjaro

Door Syl Arickx

Twee jaar geleden kregen alle begeleiders een mail met een oproep om als vrijwilliger les te gaan geven aan de
dragers van de Kilimanjaro in Arusha.

Ik was reeds van plan om een jaar loopbaanonderbreking te nemen en een paar maanden daarvan in een duurzaam
project te werken ergens in de wereld.

Dit project sprak me wel aan, kennis doorgeven is duurzaam.

Dus vertrok ik in juli 2006 naar Tanzania voor 4 maanden, dacht ik. ..

Het project in Arusha bleek een teleurstelling en zo kwam ik terecht in Moshi bij een Amerikaanse NGO die met de
dragers werkte en onder andere gratis Engelse lessen organiseerde tijdens het laagseizoen.

Ik leerde via hen de wereld en problemen van de dragers kennen: teveel ongeschoolde dragers voor te weinig jobs.
Met als gevolg misbruik op alle viakken: onderbetaald, te weinig eten, teveel gewicht te dragen, geen aangepaste
kledij en accommodatie, dragers die problemen krijgen met de hoogte worden niet verzorgd en vinden er zelfs de
dood op de berg, dragers die gidsen moeten betalen om mee te mogen, fooien van de toeristen die deels in de
zakken verdwijnen van de gidsen.

Maar de ongeschoolde dorpelingen hebben liever iets dan niets en laten het Zwijgzaam gebeuren.

Tijdens mijn Engelse lessen, die soms iets weg hadden van therapieén tijdens discussiemomenten, hoorde ik vaak
de triestige verhalen aan van mijn studenten.

Ze vertelden hun ervaringen met een gelaten glimlach maar een triestige blik.

Het probleem ligt deels bij de touroperators die hun gidsen onderbetalen en hen alles laten regelen.

De gidsen beslissen hoeveel dragers er meegaan en wie, hoeveel eten, hoeveel salaris, als er zieken zijn en of ze al
dan niet mogen terugkeren, of de fooien via hem gegeven worden aan de dragers (met een stuk dat hij voor zichzelf
houdt natuurlijk).

Duizenden toeristen komen elk jaar om de hoogste berg van Afrika te beklimmen en hebben er meestal geen benul
van dat zich dit allemaal afspeelt terwijl ze erbij zijn.

De klimmers denken dat ze genoeg betaald hebben ( de prijzen liggen tussen de 900 en 3000 dollar om in 5 tot 9
dagen naar boven te gaan) en ze hebben enkel contact met de charmante gids , die er op toeziet dat er vooral geen
contact is tussen de toeristen en de dragers.

De toeristen bereiken de top, hebben een
fantastische tijd gehad met hun joviale gids en gaan
naar huis met het idee van een geslaagde vakantie.
Zelfs als ik met sommige toeristen sprak, die me
details vertelden die erop wezen dat er iets niet
klopte met de gids, bleven ze vaak ontkennen dat
hun toffe gids niet ‘zo één was'. ..

Na mijn vier maanden kreeg ik allerlei ideeén

die ik wilde uitproberen dus ik besloot om

langer te blijven en ik vroeg mijn tweede jaar

: loopbaanonderbreking aan.

B Ik verliet de NGO omdat ik niet volledig achter hun



